
Een lange witte tunnel, wonderschone 
engelen of heel mooie muziek. Hoe is het 

om bijna te sterven? Joy, Fausia en 
Trodessa weten er alles van, zij hadden 

een bijna-doodervaring. 
TEKST RENÉE BROUWER

IK HAD EEN
BIJNA-DOODERVARING

‘Het voelde alsof ik 
een kort kijkje in de 

hemel had’
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“Ik was vier toen er bij mij 
een pinda- en notenallergie 
werd geconstateerd. De 
aanleiding was een 
allergische reactie op 
kaasknabbels met stukjes 
pinda’s erin waarbij ik 
helemaal rood werd. Vanaf 
kleins af aan was ik dus 
extra voorzichtig met eten. 
Toch kon ik daarmee niet 
voorkomen dat ik op mijn 
veertiende bijna overleed 
nadat ik per ongeluk iets 
had gegeten met amandel 
erin. Het ging om koekjes 
die mijn Tsjechische 
buurvrouw voor ons had 
meegenomen van vakantie. 
Volgens haar zaten er geen 
noten of pinda’s in, maar 
helaas bleek dat niet te 
kloppen.”

een weiland met enkel een 
grote, roze kersenbloesem. 
Het leek wel een droom. 
Andere mensen waren er 
niet. Ik was er helemaal 
alleen met die boom. Het 
was zo fijn om daar te zijn. 
Alsof er een soort deken 
van rust over me trok. 
Besef van tijd had ik niet. 
Hoelang ik daar was, kan 
ik dus niet vertellen. Wel 
herinner ik me dat ik op 
een gegeven moment 
dacht: blijf ik hier of ga ik 
weer terug naar mijn 
ouders? Iets in mij zei dat 
ik nog niet klaar was op 
aarde en voordat ik het 
wist, werd ik thuis weer 
‘wakker’. Direct daarna 
moest ik overgeven. Dit 
keer kwam er niet alleen 
speeksel uit, maar ook de 
gifstoffen van de amandel-
en. Ik was doodziek, maar 
volgens de ambulance-
broeders waren ze er net op 
tijd. Als het een minuut 
langer had geduurd, was ik 

ANAFYLACTISCHE 
SHOCK
“Na het eten van één van 
de koekjes raakte ik in een 
anafylactische shock. Ik 
werd misselijk en moest 
overgeven, maar er kwam 
alleen maar slijm uit. In 
paniek riep ik mijn moeder 
en zij schrok zich kapot 
toen ze mij zag. Blijkbaar 
waren mijn gezicht en 
oogwit helemaal rood en 
mijn lippen paars. Zo snel 
als ze kon, belde ze 112 en 
ondertussen kreeg ik het 
ontzettend benauwd. Ook 
had ik veel pijn in mijn 
buik. Mijn hart ging als 
een razende tekeer. ‘Als het 
zoveel pijn doet, laat mij 
dan maar gaan’, zei ik 
uitgeput. Ik merkte dat ik 
wegzakte en deed mijn 
best om bij te blijven. 
Totdat de ambulance-
broeders er waren. Terwijl 
ze via een infuus adrena-
line in mijn arm spoten, 
sloot ik mijn ogen en 
bevond ik me mentaal 
opeens ergens anders.”

KEUZE
“Waar ik precies was, weet 
ik niet. Wel was ik me 
bewust dat ik niet meer 
thuis was. Ook had ik geen 
pijn meer. De plek waar ik 
me bevond, voelde heel 
vredig. Eerst zag ik alleen 
maar een egale turquoise 
kleur om me heen en 
daarna bevond ik me in 

waarschijnlijk hersendood 
geweest.” 

KIJKJE IN DE HEMEL
“Nadat ik naar het 
ziekenhuis was gebracht, 
moest ik ter observatie een 
nacht blijven. Mijn 
moeder was bij me en ik 
vertelde haar over mijn 
bijna-doodervaring. 
Hoewel ze doodsangsten 
had uitgestaan om mij te 
verliezen, vond ze het een 
mooie gedachte dat ik 
heel even – het bleek dat 
het maar twee minuten 
had geduurd – op zo’n 
mooie en vredige plek was 
geweest. Zelf vond ik het 
ook een geruststelling. 
Voor mij voelde het alsof 
ik een kort kijkje in de 
hemel had gehad. Een 
plek waar ik ooit als ik 
oud ben, ook naartoe hoop 
te gaan. Hoewel ik door 
mijn bijna-doodervaring 
niet heel anders ben gaan 
leven, geeft het mij vooral 
veel rust. Daarvoor vond 
ik de dood iets abstracts 
en eng. Dat heb ik nu 
niet meer. Bang om te 
sterven, ben ik dus niet. 
Wel heb ik het gevoel
dat ik nog lang niet klaar 
ben om te gaan. Daarom 
let ik nog meer op met 
eten en geniet ik extra 
van het leven. Want ik 
weet inmiddels ook: het 
kan zomaar opeens voorbij 
zijn.”
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IK HAD EEN
BIJNA-DOODERVARING

‘Op een 
gegeven 

moment dacht 
ik: blijf ik 
hier of ga 
ik terug?’

Op haar veertiende 
at Joy (33) een 

koekje waarna ze een 
anafylactische shock 
kreeg en bijna stierf. 

Eng vond ze de 
plek niet, eerder 

rustgevend. 
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‘Uit een 
donkere, lange 

tunnel 
kwamen er 
allemaal 
donkere 

gedaantes op 
mij af’

“Op mijn zestiende kreeg ik 
mijn eerste bijna-doodervar-
ing. Tijdens een operatie 
kreeg ik teveel morfine, 
waardoor ik na de ingreep 
een hartstilstand kreeg. Mijn 
moeder was op dat moment 
bij me en moest noodged-
wongen toekijken hoe een 
team artsen mijn hart weer 
op gang probeerde te 
krijgen. Het gekke was dat 
ik toen buiten mijn lichaam 
trad en naast mijn huilende 
moeder stond en op de 
situatie toekeek. Ik 
probeerde tegen haar en de 
artsen te zeggen dat ik er 
nog was, maar niemand 
leek mij te horen. 
Plotseling hoorde ik zelfs de 
stem van mijn opa die zes 
jaar daarvoor overleden was. 

Hij zei: ‘Je gaat een 
moeilijke weg tegemoet, 
maar je hebt een reden om 
verder te leven. Ga maar 
naar je moeder toe.’ Daarna 
bevond ik me opeens weer in 
mijn lichaam. Mompelend 
vroeg ik aan de artsen of 
ze niet zoveel herrie wilde 
maken. Ze haalden 
opgelucht adem.” 

DONKERE TUNNEL
“Ook rond mijn twintigste 
overleed ik bijna. Ik was op 
reis in Egypte toen ik werd 
aangereden door een auto. 
Keihard kwam ik op de 
grond terecht en voor de 
tweede keer trad ik uit mijn 
lichaam. In tegenstelling 
tot de ervaring op mijn 
zestiende, zag ik daarna niet 
mezelf, maar een donkere, 
lange tunnel. Het leek op 
een vortex of een soort gat 
dat was opengegaan. Ik 
stond ervoor en er kwamen 
allemaal zwarte gedaantes 
op mij af. Ook had ik het 
gevoel dat ik naar binnen 
werd getrokken. Terwijl ik 
me verzette, merkte ik dat 
ik automatisch een paar 
stappen richting het gat 
deed. Daarom was ik 
ontzettend bang, want 
ik had geen idee wat ik 
moest doen. 
Gelukkig kon ik weer 
rekenen op de stem van mijn 
opa. Hij riep dat ik moest 

volhouden en terug moest 
gaan. Voor mijn gevoel 
leek het heel lang te duren. 
Hoelang precies, dat weet ik 
niet, maar ineens kwam ik 
weer bij bewustzijn in een 
Egyptisch ziekenhuis. De 
artsen vertelden dat ze heel 
veel moeite hadden moeten 
doen om mijn leven te 
redden. Ik kon het bijna niet 
geloven. Voor de tweede keer 
in mijn leven was ik door 
het oog van de naald 
gekropen.”

NIET MEER BANG 
“Daarna heb ik me lang 
afgevraagd of ik tijdens die 
laatste bijna-doodervaring in 
de hel ben geweest. Kwam 
ik daar dan terecht als ik 
ooit echt zou overlijden? Een 
Italiaanse priester die ik 

tijdens een vakantie 
ontmoette, stelde mij 
gerust. Hij nam het heel 
serieus wat ik had mee-
gemaakt en zei dat die 
donkere gedaantes in die 
tunnel ook konden staan 
voor zware, negatieve 
invloeden in mijn leven. 
Iets wat ik zeker kon 
plaatsen, want een aantal 
mensen in mijn omgeving 
waren niet echt een 
positieve factor in mijn 
bestaan. Nadat ik met hen 
had gebroken, voelde ik me 
een stuk lichter en meer in 
balans. Nu ben ik niet meer 
bang voor de dood en de 
hel. Ik ben gelovig en in 
mijn hart voel ik dat wat er 
hierna ook komt, ik er klaar 
voor ben. Ik denk ook niet 
meer in termen van een 
hemel, maar weet wel dat er 
meer is na de dood. Hoe dat 
eruitziet, zal per persoon 
verschillen. Het ligt er denk 
ik ook aan hoe je als mens 
bent geweest. 
Ik hoop er voorlopig niet 
mee hoeven te dealen, want 
ik heb nog heel veel te 
doen. Zoals mijn werk voor 
sociale rechtvaardigheid. Ik 
wil daarin nog zoveel 
betekenen, ik denk echt dat 
dat de reden is waarom ik 
steeds weer terug ben 
gekomen. Mijn taken hier 
op aarde zijn nog lang niet 
volbracht.”

Zestien jaar was 
Fausia (36) toen ze 

een hartstilstand 
kreeg en buiten 

haar lichaam trad. 
En ook op haar 

twintigste overleed ze 
bijna.
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maar je lichaam en ziel heb-
ben dat vredige gevoel dat 
jij toen ervoer, opgeslagen. 
Vandaar dat grote gemis.”

BESEF
“Voor mij was dit een 
eyeopener. Ik besefte dat 
de artsen op Gran Canaria 
mij alleen maar hadden 
geholpen. Hierdoor was ik 
teruggehaald uit mijn ‘echte 
thuis’ waar ik zoveel rust 
en een ultiem gevoel 
van thuiskomen had er-
varen. Hoewel de negatieve 
beelden eerst overheersten, 
werden die al snel vervangen 
door mijn sterke heim-
wee naar de tussenwereld. 
Vandaar die grote, tegen-
strijdige gevoelens. Dankzij 
mijn bijna-doodervaring 
realiseerde ik me dat ik dit 
leven vooral moet gebruiken 
om mijn dromen waar te 
maken. Eén daarvan heb 
ik al gerealiseerd door mijn 
boek De zin van de dood te 
schrijven. Hiervoor inter-
viewde ik meerdere mensen 
die nog maar kort te leven 
hadden. Daarnaast voelt het 
als mijn missie om mensen 
bewust te maken van hun 
tijd hier op aarde. Voor mijn 
hersenvliesontsteking had 
ik op mijn 24e mijn moeder 
verloren en op mijn 36e
een agressieve vorm van 
borstkanker overleefd. Ik 
wist dus al dat het leven 
niet alleen maar mooi was, 
maar dat écht accepteren 
kon ik pas na mijn 
bijna-doodervaring. Dat 
geeft mij nog steeds heel 
veel rust.” 

“Enorm angstig werd ik in 
de zomer van 2018 in een 
ziekenhuis op Gran Canaria 
wakker. Ik had geen idee 
waar ik was, maar voelde 
me allesbehalve veilig. De 
beelden die ik me herinnerde 
van mij naakt op een bed 
terwijl er allemaal artsen 
aan mij zaten – vooral aan 
mijn voeten – maakten me 
heel bang. Alsof ik had 
toegekeken en niet had 
kunnen ingrijpen. 
Dat ik door een heftige 
hersenvliesontsteking in 
totaal tien dagen in coma 
had gelegen, hoorde ik pas 

bekende cardioloog die 
veel onderzoek had 
gedaan naar bijna-
doodervaringen. ‘Welnee’, 
zei ik. ‘Het was gewoon 
een stomme comadroom, 
meer niet.’ Dat gevoel, dat 
ik een comadroom had 
gehad, bleef ik een lange 
tijd houden. Totdat ik na 
een aantal maanden in 
Nederland ongelooflijk veel 
heimwee begon te krijgen 
naar de periode waarin ik in 
coma had gelegen. En dat 
was op z’n zachts gezegd 
echt een mindfuck. Want 
waarom verlangde ik terug 
naar mijn coma terwijl dat 
voor mijn gevoel helemaal 
niet fijn was geweest? 
Ik snapte er niks van en 
heel toevallig kwam ik een 
jaar na mijn coma Pim van 
Lommel tegen. Nadat ik 
hem huilend mijn verhaal 
vertelde, zei hij: ‘Maar, jij 
hebt zeker een bijna-dood-
ervaring gehad. De intense 
heimweegevoelens die jij 
omschrijft, zijn zo typerend 
voor een ‘out of body experi-
ence’ en een uitstapje naar 
‘de tussenwereld’. Je hebt 
er alleen geen beelden van, 

later. Samen met mijn man 
en onze twee kinderen van 
toen acht en vijf jaar en 
andere familieleden was ik 
op vakantie in Kaapverdië. 
Daar was ik opeens heel 
erg ziek geworden, waar-
door ik vijf dagen in een 
kliniek in coma had gelegen. 
Vervolgens was ik met een 
ambulancevlucht naar een 
ziekenhuis op Gran Canaria 
gebracht waar ik met spoed 
werd geopereerd. Daarna 
lag ik nog eens vijf dagen in 
coma. Omdat mijn kinderen 
niet bij mij op de IC 
mochten komen, was mijn 
man met hen in een hotel. 
Mijn broers hielden bij mij 
de wacht. Wat waren ze 
blij en opgelucht toen ik 
eindelijk weer bijkwam.”

COMADROOM
“Nadat ik de verontrustende 
beelden met mijn broers 
had gedeeld, zei één van 
hen dat ik waarschijnlijk 
een bijna-doodervaring had 
gehad. Volgens hem ging 
het echt heel slecht met me, 
dus het was opmerkelijk dat 
ik mezelf met al die artsen 
om me heen had gezien. 
Pas later besefte ik dat ik 
tijdens mijn coma inderdaad 
naakt in bed had gelegen. 
Ik had doorligplekken en zo 
konden de artsen het 
beter in de gaten houden. 
Ook hadden ze mij 
speciale schoenen aangedaan 
om mijn bloedcirculatie te 
verbeteren.
Mijn broer raadde me aan 
om contact te zoeken met 
Pim van Lommel, een 

‘Opeens 
had ik 

ongelooflijk 
veel heimwee 
naar mijn 

coma’

Lange tijd dacht 
Trodessa (44) dat 
ze geen bijna-dood-
ervaring had gehad, 

maar een coma-
droom. Tot ze inzag 
dat ze in de tussen-
wereld was geweest.


